
Paarden 
 

Met eeuwenoude blik kijken ze je aan: 

paarden in een toevallige wei, 

die je wel even zult aaien 

over hun vorstelijke snuit. 

 

Volstrekt ongenaakbaar zijn ze: 

geen behaagzieke katten 

of onderdanige honden, 

ze peilen, ruiken, beslissen zelf. 

 

Misschien mag je ze aaien, 

misschien ook niet. 

 


